
 
 

Welkom 

Welkom iedereen! Jullie kiezen ervoor  

om mee op pad te gaan met Jezus  

en dat willen we samen vieren  

en dat doen we graag in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest, Amen. 

Maar wie wil er vandaag feest vieren met Jezus 

en de kostbare parel ontdekken? 

Jij bent een vriend van mij  Arno 

Je bent een vriend van mij 

Jij bent een vriend van mij 

Ook als de weg er ruw bij ligt 

En je warm zacht bed 

Is nergens in zicht 

En dan word je wakker zeg! 

Ja jij bent een vriend van mij 

Jij bent een vriend van mij 

Je bent een vriend van mij 

Jij bent een vriend van mij 

Als je problemen hebt 

Dan heb ik er ook 

En sta ik klaar 

Om te helpen in nood 

We blijven samen 

Tot ter dood 



Je bent een vriend van mij 

Jij bent een vriend van mij 

Andere mensen zijn misschien 

Een beetje slimmer dan wij 

Een beetje groter, sterker ook 

Maar we blijven samen tot de dood 

Je bent een vriend voor mij 

Jij blijft een vriend voor mij 

Je zal het zien 

Je blijft mijn vriend 

Je bent een vriend van mij 

Jij bent een vriend van mij 

Jij bent een vriend van mij 

 

Even Stilte 

We maken even ruimte om tot rust te komen. Want dit is toch wel een 

mooie maar ook spannende dag. En eigenlijk willen we daar graag echt 

van genieten. Daarom, eventjes ruimte voor God en voor onszelf. Doen 

jullie allemaal mee? 

 

Laag naar de aarde 

maak ik me klein. 

Hoog naar de hemel 

groot wil ik zijn. 

Op zoek naar de parel 

voor jou en voor mij 

De zon schijnt met haar stralen 

ik ben dankbaar en blij! 



Een licht voor jou 

Laten we ook even denken aan iedereen die vandaag niet aanwezig kan 

zijn en aan iedereen die het moeilijk heeft. Laten we voor al die mensen 

die in ons hart zitten, een kaarsje branden. 

 

We doen een kaarsje branden 

’t wordt rustig in de kring; 

in hart en hoofd en handen; 

ik luister en ik zing. 

Het kaarsje in het midden 

haar lichtje steekt ons aan, 

om eventjes te bidden 

en samen stil te staan. 

 

Een verhaal van Jezus uit de Bijbel 
We willen jullie graag een verhaal uit de Bijbel vertellen. Een 

verhaal van Jezus. 

Daarom zetten we de Bijbel open en we vragen om recht te staan. 

Want een verhaal van Jezus is altijd wat bijzonder. 

En we maken drie kruisjes (iedereen mag meedoen) 

Eentje op ons voorhoofd om te zeggen: Jezus ik denk aan jou 

Eentje op onze mond om te zeggen: Jezus ik vertel over jou 

Eentje op ons hartje om te zeggen: Jezus ik hou van jou 

 

De kostbare Parel         

Naar Matteus 13: 45,46 

 

  



Moment om samen te bidden 

Jezus, help deze kinderen ook om hun dromen te volgen zodat ook zij 

hun eigen weg kunnen gaan om anderen te helpen op hun eigen manier. 

Een beetje zoals dat gekke schaap Hendrika, die in de boom klom.  

Jezus, help ons om de kostbare parel bij te houden door lief te zijn voor 

elkaar.  

Jezus, Eduard en Reinier, de twee eekhoorns waren keiverschillend. 

Maar help ons hun verhaal te onthouden en te weten: vrienden zijn is 

leuker dan ruzie maken. 

Jezus, mogen we zoals in het verhaal van het jongetje en de oma de 

liefde vinden, door de wereld in te gaan en toch weer thuis te komen.  

 

Geef licht, geef licht 

aan diegenen in het donker 

die verdwaald zijn in de mist 

Geef licht, geef licht 

geef alles wat je hebt 

geef de liefde een gezicht  

en geef, geef, geef,  

geef licht… 

 

Nu we samen naar het boeiende verhaal over de kostbare parel hebben 

geluisterd en samen hebben gebeden, willen we naar de tafel gaan! 

 

Samen danken rond de tafel 
Aan deze tafel brengen we alle kostbare parels samen waar we 

dankbaar voor zijn. 

Het brood en de wijn op deze tafel willen ons vertellen over Jezus. 

Hoe hij op stap ging met zijn vrienden. 

 



God, wij zijn hier samen om rond deze tafel feest te vieren. 

We willen je danken voor heel veel parels die we toch even willen 

noemen. Vertel eens: wat is jouw schat? Waar ben jij dankbaar 

voor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn zo dankbaar voor al die dingen die we zomaar hebben 

gekregen dat we daar een lied over willen zingen.  

Wij danken u (3*)  

voor wie u bent, o Heer. 

Wij danken u (2*) 

wij danken u voor wie u bent. 

U houdt van ons zoals we zijn 

U vult ons met uw lieflijkheid 

U gaf uw zoon en maakt ons vrij 

voor nu en voor altijd. 

Ik klap voor u, ik stamp voor u, ik dans voor u 

voor wie u bent, O Heer. 

Ik juich voor u, ik zing voor u 

ik dank u Heer voor wie u bent. 

 

Rond deze tafel willen we ook blij en dankbaar zijn 

om Jezus omdat die ons toonde hoe kostbaar vriendschap is. 



Hij was wel een wonderlijke man, 

want hij wou de vriend van iédereen zijn 

Iedereen hoorde er voor hem bij. 

En hij wou ook dat zijn vrienden dit belangrijk vonden.. 

 

De laatste keer dat hij met hen samen was, 

brak hij daarom een brood in stukken 

en deelde met zijn vrienden. 

Hij deelde wijn en ieder mocht meedrinken. 

En hij vroeg hen zo verder te breken en te delen met elke mens. 

 

Dat is de kostbare parel die Jezus ons wou doorgeven:  

in kleine dingen een vriend van anderen zijn. 

Zo mogen we allemaal zijn wie we zijn, zoals Hendrika, het gekke 

schaap, de vechtende eekhoorntjes Eduard en Reinier, het jongetje 

en de oma uit ons laatste verhaal, en zo mogen we samen delen. 

 

Onze Vader  

Vredeswens 
Ik wens je vrede, liefde, licht.  

Een lach op je gezicht. 

Ik wens je rust en energie en een klein snuifje magie. 

Dat stomme dingen overgaan en er kleine wondertjes bestaan. 

 

Samen breken en delen 

Dan willen we nu samen brood delen, zoals Jezus deed met zijn 

vrienden. Brood als teken van delen met elkaar, om dat niet te 

vergeten. 

 

Prent het in mijn hart Heer, Jij bent het levend brood. 



Geboren met vleugels  K3 

 

Geboren met vleugels 

Geboren met vleugels 

Jij staat aan de rand 

Maar jij bent niet bang 

Je kijkt naar beneden 

Zet één stap vooruit 

De wind op je huid 

Omhels de wereld 

 

 

 

Zo moedig en blij 

Klein musje van mij 

Met hart van een arend 

Niemand die jou stopt 

Jij staat telkens weer op 

Laat mensen maar staren 

 

 

 

 

Je spreidt je armen uit 

Jij houdt de wereld in je hand 

Je spreidt je armen uit 

Oh oh oh oh 

Je spreidt je armen uit 

Maak er altijd iets mooiers van 

Je spreidt je armen uit 

Oh oh 

 

 

 

 

Jij neemt m'n hand en zegt 

Wees maar niet bang 

Niemand is sterker dan wij 

Geboren met vleugels oh oh 

We vliegen naar de horizon 

Geboren met vleugels oh oh 

'K wou dat ik met je ruilen kon 

Geboren met vleugels 

 

 

Jij neemt m'n hand en zegt,… 

 

 

Ach, ik wacht geen moment 

Want sinds jij bij me bent 

Vlieg ik hoger dan de zon 

Geboren met vleugels 

Jij vliegt hoger dan de 

Hoger dan de zon 

Geboren met vleugels 

 

 

 

 

Geboren met vleugels… 

Geboren met vleugels… 

Ach ik wacht geen moment… 

 



Eentje om mee te nemen 

Weet je wat ik graag zou willen? 

Wat het allerleukst zou zijn? 

Dat we durven te verschillen 

Stapjes zetten groot of klein 

Dat we onze dromen dromen 

Dat we onze dromen doen 

Zo de wereld mooier maken 

niet alleen, maar met een biljoen! 

 

Slotwoord en zending 

Lieve kinderen, vandaag brachten jullie hier alles samen wat we de 

voorbije tijd mochten ontdekken. En graag willen we jullie met je sok 

en je doosje met je parel op weg sturen. Wij zijn heel dankbaar dat we 

hier samen hebben kunnen vieren. Dus neem na de viering de sok maar 

mee en kijk er ook eens in. Supertof dat je erbij was! 

Beste ouders, beste familie, van harte wensen we jullie allemaal een 

spetterend feest vandaag. Jullie gezinnen zijn voor ons als kostbare 

parels in deze gemeenschap! Geniet van deze heerlijke dag, 

In de naam van Onze Vader, Moeder, de Zoon, en de Heilige Geest. 

Amen. 

 

Met enthousiasme gemaakt  

door Willeke, Saar, Nancy en Kristel 

en samen gedragen met Agna, Mieke, Hugo en Suzy 

 www.parochiesinbeweging.be 

 

http://www.parochiesinbeweging.be/

