
Geloofsgetuigenis: 

Ik beloofde jullie aan het begin van de viering wat uitleg naar het Waarom van 

deze SAMENviering.  Eerst en vooral wil ik zeggen dat wat ik geloof mooi 

verwoord is in onze visietekst. Om te beginnen pik ik er het woordje Vrij uit: 

Geloven is vrij: niemand kan of mag aan iemand anders zeggen hoe of wat hij 

of zij mag geloven.  

In dat opzicht voel ik mij , ook al sta ik hier vooraan, geen voorganger ( laat 

staan een soort priester of pastoor). Ik voel me eerder een getuige, iemand die 

getuigt over zijn geloof. 

Laat me eerst zeggen wat ik niet geloof: ik geloof niet dat sommige mensen 

meer geloven of meer geloofsgaven hebben dan anderen en al zeker niet dat 

sommige mensen  het geloof tot ons kunnen brengen (zie visietekst: God zit in 

elk van ons, niet meer of niet minder). Daarom deze SAMENVIERING : ik alleen 

kan het water niet zegenen, kan de paaskaars niet wijden, laat staan een 

consecratie doen. Maar ik geloof ook dat niemand dat alleen kan, we kunnen 

dit alleen SAMEN. 

Anders gezegd: ik geloof niet in ( wat ik zou noemen)een ‘Toedieningsgeloof’ 

zoals we dat al eeuwen kennen: 1 persoon stelt Jezus tegenwoordig en onze rol 

bestaat er in voorafgedrukte tekstjes te lezen ( als het al geen afgerammelde 

misboektekstjes zijn). Ik geloof in een geloof dat vrij is en toch verbonden. Ik 

geloof dus ook niet dat je op je eentje kan geloven, maar wel SAMEN 

verbonden rond deze tafel en met de hele wereld. 

Betekent dit dat ik blij ben dat we uit de kerk geschopt werden? Neen zeker 

niet, ik zou veel liever gehad hebben dat de kerk ook vrij en toch verbonden 

zou zijn. En dat er plaats zou zijn zowel voor toedieningsgeloof als 

SAMENgeloof. IK wil hier ook niet de indruk wekken dat ik iets tegen priesters 

heb. Integendeel: ik heb heel veel respect voor mensen die hun hele leven 

wijden aan ‘Geloof’  Ik stel me wel de vraag hoe Jezus zou gereageerd hebben; 

zou Jezus ook vastgehouden hebben aan kerkelijke regels? 

Tot daar mijn persoonlijk getuigenis. Ik nodig iedereen uit om te getuigen over 

haar of zijn geloof. Niet om te overtuigen, maar om te delen. Hier en nu is de 

gelegenheid. En deze gelegenheid willen we hier blijven creëren, ook al zijn we 

binnenkort geen parochie meer. Onze parochie die samen met Jezus deze week 

gestorven is en die samen met Jezus zal verrijzen . 

 



 

 


